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Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester 
       Gesticht in 1846 en in 1952 onderscheiden met de titel van Koninklijke Maatschappij. 
 
 
Voorzitter:  Willy Juwet, Patattestraat 15, 1755 Kester – 054/56 65 32 
  willyjuwet@skynet.be 
 
Secretaris: Heleen De Dobbeleer, Daalstraat 7, 1755 Kester – 054/56 94 41 
  heleen.dedobbeleer@hotmail.com 
   
Penningmeester: Jo Van Nimmen, Bruneaustraat 49, 1755 Kester – 054/56 78 35 
  jo.vannimmen@skynet.be 
 
Dirigent: Jérôme Hoppe  
  jeromehoppe@gmail.com 
 
Instrumenten: Jo Van Nimmen 
Activiteiten: Kirsten Musch 
Website: www.fanfarekester.be  Webmaster: Koen De Praetere 
Facebook: https/www.facebook.com/www.fanfarekester.be 
Repetitielokaal: Jagershof, Bruneaustraat 36, 1755 Kester 
Bankrekening: IBAN BE73 4295 1005 9960 
   BICC  KREDBEBB 
 
NAKLANKEN 
Contactblad van de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester. ISSN 1782-8392 
 
Eindredactie en 
verantwoordelijke uitgever: Willy Juwet, Voorzitter. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Inhoud van nummer 36, het eerste nummer van de dertiende jaargang: 
 
Bal in het Heelal  blz. 1 
Colofon   blz. 2 
172 jaar, 13de jaargang blz. 3 
Eddy Alfred Ots  blz. 4 
Luchtgevecht boven Kester blz. 5 - 6 
Uit de muzikale doos  blz. 7 – 8 
Beelden van mijn dorp blz. 8 
Rouwend afscheid nemen blz. 9 - 12  
Uit de agenda   blz. 12 - 13 
Op de agenda   blz. 14  
Onze sponsors   blz. 15 
Poëzie is ook muziek  blz. 16 
 
 
Laat ook uw vrienden genieten van deze Kesterse muzikale Naklanken. 
Schenk hen een abonnement en ze komen nog dichterbij! Ook op deze wijze 
steunt u onze muziekmaatschappij. Waarvoor oprechte dank! 
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172 jaar, 13de jaargang… 
 
 
 
Voor de Sint-Martinusfanfare van Kester waren het stille maanden om 2017 af 
te sluiten. Het jaar beëindigen zonder een denderend Kerstfeest, onder de hoge 
gewelven van de kerk, zonder een hartverwarmende receptie voor het ‘goede 
doel’ als toemaatje, het voelde pover aan. Nog nipt kon 11 november worden 
gered uit het gevreesde afstel en konden onze muzikanten nog aantreden in een 
goedgevulde, weliswaar Gooiks getinte, en kleurrijk bevlagde kerk.  
 
Gelukkig was er kort voordien, op 28 en 29 oktober, het eetfestijn geweest,  
’t Eten van ’t muziek’. Warm, gezellig, familiaal haast, geurig en ho zo 
smakelijk, waren de commentaren van de aanwezigen, en bovendien niet eens 
zo duur. Tot volgend jaar dan maar! Een woord van dank voor Freddy en zijn 
ruime ploeg muzikanten en sympathisanten, die op elke plek van de werkvloer 
voor een perfecte en vlotte bediening zorgden.  
 
Voor die muzikanten viel het ritme van de repetities evenwel niet stil. Woensdag 
na woensdag, om 20 uur stipt, werd verzameld om het volgende concert, een 
heus lenteconcert, voor te bereiden. Weet u het nog: het volgende jaarlijks 
concert heeft plaats op zaterdag 17 maart 2018 in de zaal van ’t Jagershof. Sprak 
de affiche u aan? Misschien is dit al het 172ste jaarlijkse concert van onze 
vereniging. Zeker weten: met dit nummer van Naklanken starten we alleszins 
onze 13de jaargang…  
 
Een woord van dank is terecht neer te schrijven voor de velen die hun 2018-
bijdrage voor de fanfare reeds hebben geleverd. Door omstandigheden zal de 
voorzitter dit voorjaar niet of minder mobiel zijn, zodat zijn gebruikelijke 
bezoekjes wellicht later zullen geschieden of door andere bestuursleden worden 
overgenomen. Dank om ieders begrip en geduld! Dank om uw blijvende steun! 
 
Veel leesgenot wordt eenieder toegewenst bij dit nummer dat alweer het leven 
van dorp en harmonie doorkruist, echo geeft aan wat gisteren is geschied en het 
oor te luisteren legt voor wat morgen aan rijke toonaarden zal worden geleverd. 
Reeds 172 jaar bestaat die nauwe dorpse band, en dat is blijkbaar goed geweest 
voor allen. Graag willen wij in woord en beeld die binding voortzetten en via dit 
contactblad verder uitdiepen. 
 
  
Willy 
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Figuren uit mijn dorp 
 
 

 
 
 
Het Pajottenland werd reeds zo vaak door dichters alom bezongen en beschreven. Illustere 
namen vindt men onder hen. Maar soms durven we vergeten dat ook uit het eigen dorp 
zangers zijn geboren, die met groot hart en twijfelende ziel, hun dromen over datzelfde land 
hebben verwoord. Gedenken we vandaag Eddy Ots, met Eddy Alfred Ots als dichtersnaam.  
 
Eddy werd te Kester, in ’t Pajottenland (zoals hij zelf liet afdrukken), geboren op 16 augustus 
1949, als zoon van Maurits Ots uit Kester en Eva De Boeck uit Vollezele. Hij was lid van de 
Vereniging van Vlaams-Nationale Auteurs en redacteur van het literair-artistiek tijdschrift  
“’t Kofschip” . Hij debuteerde in februari 1977 met de dichtbundel ‘Het Heksenfeest’, en in 
datzelfde jaar verschenen nog ‘Morgenrood’ (in maart)  en ‘Gesprek met Jahwé’ (in 
december). In 1978 volgde zijn merkwaardig essay ‘In het spoor van dichter Paul Van 
Ostaijen’, 50 jaar na diens dood. In september 1978 gaf hij, in eigen beheer, nog de bundel ‘In 
de schaduw’ uit. In december 1998 ten slotte volgde  ‘Stille getuigen’.  
 
Zoals hij in zijn gedichten had gewenst, overleed hij te Kester, in zijn dorp, op 7 oktober 
2002. Bij dat afscheid schreef Luc Bollen in ‘Het Pajottenland’ een aangrijpend hommage aan 
Eddy, uit naam van “de andere dromers, de ‘compagnons de route’, die hadden gehoopt met 
hem een gilde van Gooikse schrijvers te kunnen opstarten”.  
 
Uit zijn bundel ‘Morgenrood’ kozen we het gedicht ‘Dat vreemde roosje’ om deze 
Naklanken af te sluiten. Poëzie kan inderdaad worden als muziek… 
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Luchtgevecht boven Kester 
 

Geïnspireerd door Jozef Roobaert (°1932) en steunend op de resultaten van 

diens niet aflatende speurtocht naar verhalen en feiten uit onze kinderjaren, 

heeft Willy dit destijds indrukwekkend gebeuren opnieuw tot leven gebracht.   

 

Midden in de oorlog was kind zijn een leven met vele gezichten. Men merkte en voelde 

rondom zich de ernst van het leven, de moeilijkheden van bevoorrading, van verlichting en 

van verwarming. In het straatbeeld was de Duitse militaire aanwezigheid duidelijk zichtbaar. 

De donkerte van de avonden en de nachten, de toon van de gesprekken, de omzichtigheid 

van de volwassenen, zij waren drukkend voelbaar, maar tastbaar ook de creativiteit van onze 

ouders, nonkels en tantes, in het vinden van geniale middeltjes om het dagelijkse bestaan 

leefbaar te maken. Het was bovendien een tijd van onbezorgd ravotten, langs lege straten. 

Tijd ook om te luisteren naar allerlei verhalen, tijdens die lange winteravonden. Tijd om te 

schuilen voor vliegende bommen. Tijd om omhoog te kijken, want steeds meer vliegende 

objecten werden de lucht in gestuurd. 

 

Zo ook op een winterse schooldag, 1 december 1943. Onrust werd gewekt in de klas door 

het aanhoudend donkere gebrom van vliegtuigen, zwermen vliegers, breed gevleugelde 

zweefvliegtuigen, zware bommenwerpers, schichtige jagers. Vroegtijdig werden we door de 

meesters naar huis gezonden. Onheilspellend en toch zo indrukwekkend. Een hemel vol 

vliegtuigen, dat is de herinnering die we als zevenjarige hebben vastgepind in onze hersenen 

en achter onze ogen.  

 

Die dag ook kwam het in de hemel boven Kester tot een luchtgevecht van de begeleidende 

jagers en een paar Duitse  vliegeniers. Is het in onze verbeelding gegroeid of hebben onze 

ogen het werkelijk in het echt zien gebeuren, dat luchtgevecht? Resultaat was alleszins dat 

een Duits vliegtuig die dag, om 11.45 uur,  te Kester werd neergehaald in gevecht met de 

RAF en dat wij voor een stukje de oorlog hadden gewonnen, toen al.  

 

In het weideland achter het molenbedrijf van de familie Walravens, tussen Molenstraat en 

de huidige Ter Mollekenstraat, lag het karkas van het vliegtuig. De piloot, die zijn tuig had 

kunnen verlaten, zij het te laat voor een veilige landing, werd dood teruggevonden dicht bij 

de windmolen. Zijn naam: Martin Mohn (KIA)68420/95. Diezelfde dag, rond dezelfde tijd, is 

een tweede neergestort, dichtbij Gooik, WNR 7470035  11./JG2  Ofw Scheidewind Fritz 

(WND) 68421/124. In een verklaring van de Duitsers werd betreurd dat op dezelfde dag in de 

omgeving van Gooik twee FW190 werden verloren. Men betreurde bovendien dat ze beide 

werden neergehaald ver uit de buurt van Beverlo, waar zij wellicht hun basis hadden. 
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Het door RAF-piloten neergehaalde vliegtuig was dus in de twee gevallen een Focke-Wulf 
Fw 190A 8. Dat type vliegtuig behoort, volgens deskundige commentaar op internet, tot de 
beste vliegtuigen van WO II, met zelfs een zevende plaats in die rangorde. Het toestel is 
uiterst wendbaar en eenvoudig te landen, romp en motoren zeer solide. Negatief was de 
bevinding dat, bij lage snelheden, de piloot het risico liep in een tolvlucht te geraken. De 
geallieerden werden pas in 1941 voor het eerst geconfronteerd met dit type jachtvliegtuig. 
 
 

 
 
 
 

Een dankvolle verwijzing naar deze en alle andere sponsoren… 
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Uit de fanfarefamilie…   
 
 
 

Uit de oude muzikale doos… 
 
 
 
 

 
 
 
 
Foto’s blijven hun merkwaardige verhalen vertellen. Soms zijn ze laaiend actueel, soms 
nemen ze ons mee naar vervlogen tijden. Soms hebben we ze gewoon bij de hand, soms 
duiken ze onverwachts op, waarom en hoe. Deze foto, van een goedgemutste fanfare, voert 
ons naar ’t café van Pie Musch en zijn Gaby in de Patattestraat 50, waar vandaag onze 
medeleden Bart en Tineke Poppe-Uytersprot wonen. Dat Stella Artois de aangeprezen drank 
zou worden, kon men niet ontwijken. Evenmin de schalkse aanbeveling van waard en 
waardin: Voor gij de berg verlaat, ziet dat gij uw dorst verslaat! 
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Bij Pie Musch was het altijd open deur, op werkdag en op zondag. Vermoedelijk waren ook 
onze muzikanten op stap, op een 11 novemberviering wellicht, anno 1953-1954(?), toen een 
goed geëquipeerde fotograaf de ganse groep verzameld kreeg. Van de minder geslaagde 
afdrukken die werden teruggevonden, toverde Rudy Boon deze unieke weergave.  
 
Deze groepsfoto biedt de gelegenheid om op te roepen tot het zoeken naar meer oude foto’s, 
hier en daar misschien al lichtjes vergeeld, maar voor de fanfare een bron van fierheid en 
erkentelijkheid. Wie er vindt, bezorge ze ons voor een paar dagen, de tijd om een afdruk te 
maken en ons muzikaal verleden weer wat beeldiger in te vullen… 
 
Kennen we ze nog de muzikanten van toen op deze foto verzameld? De lezer kan bevestigen, 
corrigeren en aanvullen, waarvoor dank! 
 
Gehurkt; Herman Goossens, Jozef Vandenneucker, René Segers, Frans Dedoncker, Herman 
Vermeiren, (zoon van Edgar), ….? . 
Staande: Meester Nestor Merckx, Jozef Notaert, Louis Dedoncker, Nestor Van Huychem, 
Lucien De Bontridder, Jozef Walravens, Milo Dedoncker, Louis De Vits, Raoul Merckx, 
Victor Ameys, Jozef De Vits, Roger Musch, Jean Dedobbeleer, Jozef Roobaert, Nestor Van 
Hoedenaghe, Maurits ‘Pijp’, René Deridder, Meester Frans De Leener en Henri Van Rossom. 
Met, uiteraard, waardin Gabrielle!  
 
 

Beelden van mijn dorp… 
 

 
 
 
Waar eergisteren nog ‘het huis van Manok’ stond (zie vorig nummer van Naklanken), 
bloeide gisteren welig tussen kruid met vele namen, de mooiste ruiker gele bloemen, als 
herfstig tapijt in de stille achtertuin van het dorp, langs de Raoul Merckxstraat, aan de voet 
van een immer imposante dorpskerk.   
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Rouwend afscheid nemen… 
 

        
 
Op 28 oktober 2017 overleed te Pepingen in het WZC Vander Stokken René Engelbeens, een 
enthousiast lid en onvoorwaardelijke fan van onze Kesterse Sint-Martinusfanfare. René werd 
te Herne geboren op 25 januari 1930 en was in hart en nieren een postman, “een facteur die 
niet enkel post bedeelde, stipt en met de glimlach, maar bovendien als een sociale werker 
avant la lettre, de discrete maar gewaardeerde vertrouwenspersoon was in elke familie. 
Iedereen kende hij, iedereen kende hem, en ook iedereen hield van hem”. Voor zijn fanfare 
was hem niets teveel. Geen optreden zou hij missen, geen eetfestijn sloeg hij over, en elk 
nieuwsje over het wedervaren van de muzikantenfamilie koesterde hij met de nodige lichtjes 
in de ogen… René, fiere vaandeldrager, gulle sponsor, goede vriend, bedankt!  
 
   Het zijn de sappen die onzichtbaar blijven, 
   diep in de wortels en het hart waarin het 
   leven roert. Het zijn de klanken en geluiden 
   die een kind kan horen als het zijn oor 
   te luistren legt dicht aan de grond. Het is 
   het rillen van de wingerdrank wanneer uw 
   hand haar aanraakt, en het beven van de 
   kever op het blad, dat groeit en zwelt. 

Het is het dons der distelbloemen en de 
   de pijn der wonden die uw vlees doorsplijt. 
   Het zijn de tekenen van Gods aanwezigheid. 
 
Uit Er is iets in de dingen dat ontroert van dichter Pieter G. Buckinx (zie Naklanken 35, p.6) 
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Op 11 oktober 2017 overleed, thuis en 
omringd door haar familie, Denise Maria 
Alfonsine Everaet. Denise werd te Kester 
geboren op 17 februari 1932. Samen met 
broer en zus verbleef zij een leven lang op 
het familiale erf van ‘t Natteveld in de 
Goteringenstraat.  
 
Het drukke doch stille werk op het hof, te 
midden de natuur, de mensen uit de buurt, 
de dieren, dag na dag, het was haar rijke 
deel van vredig leven. Haar horizon lag 
nochtans verder, haar oog voor wat elders 
geschiedde was levendig en vol attentie. Bij 
elk bezoek waren de vragen gericht, de 
aandacht scherp, het rustige oordeel mild. 
 
De fanfare deelde in de belangstelling van 
het ganse gezin voor al wat in Kester leefde. 
Onze dank is dan ook gemeend en blijvend. 
Denise, rust in vrede na uw gevulde leven! 
Uw taak als mens heb je met volle overgave 
en nobele waardigheid volbracht.   

Te Gent is op 12 oktober 2017 Patrick 
Tavernier overleden. Hij was te Brussel 
geboren op 10 juli 1969, echtgenoot van 
Sophie Tobback en vader van Myrthe en 
Hermine. Hij woonde te 1790 Affligem, 
Domentstraat 45 en runde er het restaurant 
‘De Glazen Toren’. Op zaterdag 21 
oktober werd van hem afscheid genomen 
tijdens een viering in de Sint-Martinuskerk 
te Asse. Patrick was recent nog, en dit 
gedurende enkele maanden, trouw 
aanwezig op alle repetities als hoboïst bij 
onze harmonie. Zo openhartig als de open 
blik op deze foto waren de gesprekken na 
de muziekavonden. Wijs en geestig deelde 
hij zijn ervaringen en zijn ruime kennis. 
Spontaan leefde hij zich in, mede dank zij 
vriend Jef Van Diest, in de nieuwe 
omgeving. Zelfs zijn beroepskunde als 
restauranthouder deelde hij tijdens het 
jaarlijks etentje van de fanfare. Dank, 
Patrick. Onze tijd was te kort, maar de 
fijne herinnering en waardering blijven. 



 

 

11

 
 
 
 
 

 
 

Op 14 november 2017 is te Pepingen, in 
het WZC Vander Stokken, overleden 
Nelly De Weert, 59 jaar lang de  
echtgenote van Armand Boon, wonende 
Kesterweg 8 te Kester. Nelly werd te 
Kester geboren op 30 augustus 1937 als 
dochter van Edmond en Anna Bodnar. 
Een leven lang bleef zij  kind en 
bewonderaarster van haar dorp, ‘mijn 
geliefde Kester’, zoals haar rouwbrief 
zelf getuigt. Zij kende een bewogen 
doch gelukkig leven, met prachtige 
levensmomenten en in de laatste jaren 
veel lichamelijke last. Immer moedig, 
steeds positief in woord en medevoelen, 
was ze een voorbeeld voor al wie haar 
benaderen mocht. Onze harmonie is 
haar en Armand blijvende dank 
verschuldigd voor hun warme steun en 
aandacht in lengte van jaren!  

Met Bert Van Laethem verliest zijn 
buurt een merkwaardige figuur. Bert werd 
te Gooik geboren op 17 februari 1930, 
was gehuwd met Sophie (Fieke) Tresinie, 
en overleed rustig te Galmaarden op 13 
november 2017. Tot voor twee jaar 
woonde hij te Kester, Patattestraat 11. 
Bert was ingenieur electronica, handig 
bovenmate, lezer, schaker, tuinier, 
natuurliefhebber, wandelaar, fietser, 
zwemmer, loper, levensgenieter, immer 
op zoek naar zon en warmte. Ooit bracht 
hij de buurt tot leven, sportief, met een 
keure jonge mannen, uitgedaagd tot intens 
sporten, week na week. Ook de fanfare 
deelde in zijn aandacht en zijn steun. Op 
elk muzikaal feest was hij present, elk 
feest had trouwens zijn eigen muziek voor 
hem. Hij genoot ervan, met volle teugen. 
Waarderend blijven we hem gedenken.  
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Uit de agenda 
 

 
 

Op zondag 19 november 2017 is, thuis en 
onverwacht, Guy Van der Slagmolen 
overleden. Hij werd te Brussel geboren op 
8 februari 1950, weduwnaar van Linda 
Van Vaerenbergh († 1995) en echtgenoot 
van Jeannine Tondeur, wonende te Kester, 
Patattestraat 5. Bij zijn uitvaart in de Sint-
Martinuskerk op zaterdag 25 november 
werd door zeer velen en op stijlvolle wijze 
afscheid genomen van een fijne figuur, 
een stille maar uiterst warme buur.  
In alle stilte kon Guy, door het levenslot 
niet steeds vertroeteld, volop genieten van 
het verworven familiaal geluk, van de vele 
heerlijke momenten die het bieden kan. 
Genieten ook van een bestaan in de rust 
van de natuur, in zijn verzorgde tuin, te 
midden zijn dieren, groot en klein. De 
vrienden, ook zijn buren, en zeker onze 
muzikanten, zullen hem missen en zeer 
dankbaar aan hem terugdenken.   



 

 

13

Na het eetfestijn van 28 en 29 oktober, alweer door zeer velen trouw bezocht en bovenal 

gewaardeerd, werd op zondag 11 november 2017 hulde gebracht aan de oud-
strijders en aan al wie geleden heeft onder het oorlogsgeweld van toen en van nu. De 
vredesgedachte stond centraal bij deze traditionele herdenking, de vrede in de wereld, de 
vrede die meer is dan ‘geen oorlog’.  
 
Dit jaar was het Groot Gooik dat te Kester 11 november vierde, met vlag en wimpel, de leden 
van de gemeenteraad, de laatste oud-strijder, en afgevaardigden uit elke deelgemeente.  
 
Onze muzikanten, onder de leiding van Dorien Bosmans, zorgden voor het muzikale luik, de 
nationale hymnen en het aangrijpend ‘Last post’. Deze dag bood ook de kans om hun 
overleden medeleden te gedenken en om, als specifiek Kesterse inbreng, de patroonheilige 
van dit dorp, Sint-Martinus, op zijn naamdag te eren. 
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Op de agenda 
 
 
Eén datum is belangrijk in de komende weken: de dag dat de muzikanten het resultaat ten 
gehore brengen van hun intensief repeteren der jongste maanden. Op zaterdag 17 maart 2018 

houden zij in de zaal ’t Jagershof  hun Bal in het Heelal, een ensemble bewust- en 
goedgekozen nummers waarmee ze de muziek in vele gedaanten zullen beleven, samen met al 
wie deze heerlijke traditie wenst vast te houden. 
 
 
 

 
 
 
 
Intens waren de repetities wel, want elk nummer werd een ontdekking, stilaan een uitdaging, 
om uiteindelijk zijn muzikale schat prijs te geven. Week na week, een paar uur per avond, was 
het oefenen tot de vingers, de adem en het geduld tot het uiterste getest werden. Op zondag 21 
januari bovendien werd een volwaardige repetitiezondag ingelast, boeiend, vermoeiend, maar 
als groep ten volle gewaardeerd. Het programma van de dag: 
 
Voormiddag in de Dorpsschool Kester, Bruneaustraat 61 
9.00 - 9.30 ontbijt met koffiekoeken 
9.30 -11.30 repetitie in kleinere groepen 
11.30 – 11.45 korte pauze 
11.45 – 12.45 repetitie in kleinere groepen 
Middageten & Namiddag 
13.00 – 14.30 spaghetti bij Faab 
14.30 – 16.30 repetitie met de hele groep bij Faab. 
 

En het concert zelf, met optreden van de eigen muzikanten van Sanseveria, dat heeft 
plaats op zaterdag 17 maart 2018 om 20 uur in de zaal ’t Jagershof, Bruneaustraat 36 te 

Kester. De deuren zullen geopend worden vanaf 19u30.  Iedereen is welkom! 
 
Eens dit muzikaal feest achter de rug, zal met hoge verwachtingen uitgekeken worden naar de 
Heidetocht van zondag 6 mei en, uiteraard, naar Kermis Kester van zondag 27 mei. 
Zitten we dan al met beide voeten in een heerlijke zomer? 
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Alvast ook bedankt… al wie steunt en sponsort! 
 
De subsidiërende overheden: Provincie Vlaams-Brabant en Gemeente Gooik 
De parochie Sint-Martinus Kester, het Gild van het Paardenvolk Kester en 
OKRA–Trefpunt Kester - Michel Doomst, burgemeester  
Magda Deridder-Hendrickx – Blankenberge - Inge Jacobs, schepen - Heidestraat 9, Kester 
De Knijf Drukkerij – Gooik, Edingsesteenweg 51 (02/532 44 37) 
Bloemen ’t Heideroosje – Leerbeek, Edingsesteenweg 181 (02/532 12 86) 
Remitrans – Internationaal transport – Molenstraat 14, Kester (054/31 77 90) 
Garage–Carrosserie P. Christiaens – Leerbeek, Ninoofsesteenweg 105A (02/582 99 57)   
A.D. Delhaize (Julien en Greta Schelck) – Edingsesteenweg 70, Gooik  
Architectenbureau Simon De Boeck – Bruneaustraat 42, Kester (0494 81 30 62) 
n.v. Olympia – Herfelingen, Steenweg naar Asse 183 (054/56 64 23) 
Century 21 ATG, vastgoed, Kester, Edingsesteenweg 341 (054/343434  - 0475/655595) 
KBC-Bank Gooik-Leerbeek – 1755 Leerbeek, Edingsesteenweg 206 (02/531 11 17)  
Peter Minnaert – schilderwerken, Bogaarden, Terheugenstraat 17 (02/356 03 00)  
4 YOU (Kris Defrère) – www.4youliedekerke.com  - Stationsstraat 67, 1770 Liedekerke 
(053 682226) 
M. Consult, Pure Wine – Guido Van Belle, Kesterweg 10, 1755 Kester (0478/210415) 
Eva en Bruno Janssens – Stoffels , Raoul Merckxstraat 1, 1755 Kester 
Michel Juwet, Patattestraat  21, 1755 Kester - Rufin Minner, 1760 Roosdaal  
Dr. Peter Boeykens – 1755 Kester - Jos Walravens – Molenstraat 33, 1755 Kester   
Herman en Rosita Dewit – Molenstraat 62, 1755 Kester 
Nicolas Vankeerberghen – Kasteelbrakelsesteenweg 437, 1502 Lembeek  
bvba Vanden Daele – metaalbewerking, Kester, Zwaantje 37 (02/356 77 86) 
Optiek Claes – Gooik, Edingsesteenweg 121C (02/532 15 81) 
Apotheek Peggy De Pril – Kester, Edingsesteenweg 268 (054/56 76 67)        
Verzekeringskantoor Solange Limbourg – Herne, Centrum 21 (02/396 20 21) 
SDS Verandabouw – Herfelingen, Steenweg naar Asse 200 (054/56 64 32) 
Veterinair Quadrant – Herfelingen, Steenweg naar Asse 144 (054/56 80 31) 
Atelier Marleen (Marleen Van Hoegaerden) – Kester, Bruneaustraat 16 (0479/59 91 35) 
CARBOO (Jelle Boon) – Kester, Bruneaustraat 16 (0472/94 77 41) 
Jos De Geyter – tuinonderhoud…- Kester, Patattestraat 46A (054/246473)  
Café-Feestzaal Jagershof – Kester, Bruneaustraat 36 (054/50 41 31) 
Uitvaartverzorging Heymans, Edingsesteenweg 349, 1755 Kester (02/331 39 45) 
Hoeve van het Waterblok, (familie Dekens) – Kester, Peverstraat 16 (054/56 60 33) 
Albert (†) en Augusta Vanrompaey – Musch, Kaardeloodstraat 91 b1, Ninove 
Gilbert Van de Ville, Kester, Bruneaustraat 6 
Elektro Tondeur – Kester, Bruneaustraat 2 (054/56 75 23) 
Bvba Cochez – binnenhuisinrichting, Kester, Edingsesteenweg 301 (054/56 82 58) 
Bakkerij Vansnick, - Herfelingen, Sint-Niklaasstraat 11 (054/56 62 32) 
Slagerij De Vits Traiteur - Leerbeek, Brusselstraat 10 (02/532 52 23) 
’t Kippenhof – Gooik, Ninoofsesteenweg 53 (054/56 73 27) 
 
en alle gulle sponsors, ook zij die wensen anoniem te blijven, alle steunende leden en de 
vele abonnees van onze Naklanken, samen meer dan 250 gezinnen! 
Wij vergeten evenmin in onze dank te betrekken zij die steeds bereid zijn hun handen 
uit de mouwen te steken telkens de fanfare beroep doet op hun kracht, hun ervaring of 
hun goede raad. Onmisbaar zijn jullie allemaal! Bedankt iedereen! 
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Dat vreemde roosje 
 
 

Ik zie ied’re morgen,   
voor ik uit werken ga,  

de mooiste roos verborgen 
die op aard bestaat. 

 
Die vreemde roos 

zit verscholen in het gras; 
van ver ontmoet ik haar lach, 

zo fris, zo vrô. 
 

En elke morgen 
speur ik, vol van zorgen, 

of mijn roosje er nog staat. 
Wiegend toont ze haar, 

spelend in de wind 
als een kind 

dat blijdschap vindt. 
 

Ik groet mijn roosje 
als een zorgenkind. 

Ik praat ermee, maar vind geen woorden. 
O, mijn vreemde roos, 

hoe sta je ginds? 
 

En ‘wijl ik pratend met mijn  roosje ben begaan, 
denk en hoop ik dat dit roosje immer blijft bestaan. 

O, ik wou dat ik ied’re dag 
mijn vreemde roosje zag. 

Mocht dat roosje op een morgen zijn verdwenen, 
dan zal ik bitter wenen 

omdat die gulle bloemlach er niet meer is. 
Zonder rozenlach leef ik in de duisternis. 

 
 

Uit ‘Morgenrood’ van Eddy Alfred Ots. 
 
 
 

 


